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Ons ja is een ja.  
Ons ja is geen ... ja maar.  
Ons ja is geen ... misschien, niet afhankelijk van de 
omstandigheden.  
Geen proberen.  
Ons ja is geen ... nu ja.  
Ons ja is een ja tegen elkaar, zoals we zijn en zoals we willen 
worden. 
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Intredelied: 

 

'perfect day'  Lou Reed 

Just a perfect day, 
Drink Sangria in the park, 
And then later, when it gets dark,  
We go home. 
Just a perfect day, 
Feed animals in the zoo 
Then later, a movie, too, 
And then home. 
 
Oh it's such a perfect day,  
I'm glad I spent it with you. 
Oh such a perfect day, 
You just keep me hanging on, 
You just keep me hanging on. 
 
Just a perfect day, 
Problems all left alone, 
Weekenders on our own. 
It's such fun. 
Just a perfect day, 
You made me forget myself. 
I thought I was someone else, 
Someone good. 
 
Oh it's such a perfect day,  
I'm glad I spent it with you. 
Oh such a perfect day, 
You just keep me hanging on, 
You just keep me hanging on. 
 
You're going to reap just what you sow, 
You're going to reap just what you sow, 
You're going to reap just what you sow, 
You're going to reap just what you sow... 
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Verwelkoming: 

Pieter:  

Beste ouders, broer, zus, familie, vrienden en kennissen, wij zijn heel blij 

dat jullie bij ons willen zijn op één van de belangrijkste momenten in ons 

leven. Ergens tijdens ons leven zijn we jullie tegengekomen. Velen kennen 

ons al langer dan Truus en ik elkaar kennen en ieder van jullie heeft ons 

voor een stuk gemaakt tot wie we zijn. Slechts de laatste 7 jaar zijn wij ook 

elkaar vorm beginnen geven. 

Truus: 

De laatste weken, maanden hebben we samen naar deze dag toegeleefd. 

Deze dag is het einde van onze training en het begin van onze grote 

wedstrijd. Een wedstrijd waarvan we heel intens zullen genieten, maar 

tevens één waarin obstakels het ons moeilijk zullen maken. Wij twee zijn 

er echter zeker van dat alle kneedwerk van de voorbije jaren goed is 

geweest. We durven dan ook vol vertrouwen stellen dat we – mede 

dankzij onze trainers – van dit wedstrijdje een succesverhaal zullen maken. 

Pieter:  

Als twee wegen elkaar kruisen en twee mensen besluiten samen op weg te 

gaan, als woorden niet hoeven, maar je elkaar ook in stilte kan verstaan, 

als het donker wordt en je voor elkaar licht tracht te zijn, als vriendschap 

liefde en liefde vriendschap wordt, dan wil je samen bouwen, bouwen aan 

iets moois. Vandaag willen wij de eerste steen leggen, en jullie mogen er 

met z’n allen getuige van zijn. 
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Priester: Truus en Pieter, wij zijn hier met een blij hart, want jullie maken 

deze dag voor ons tot een leuke gebeurtenis. Want als twee mensen elkaar 

ontmoeten, op elkaar verliefd worden en ontdekken dat ze voor altijd 

samen willen blijven, dan is er iets gegroeid dat we niet precies kunnen 

beschrijven. 

Het doet je hart bonzen. 

Het voelt warm aan. 

Het duurt eindeloos lang. 

Liefde… zegt men. ’t Is om het even hoe je ’t noemt. 

’t Is prachtig. 

En telkens als twee mensen het gevonden hebben, wordt er feest gevierd. 

Daarom zijn wij vandaag samen gekomen want Truus en Pieter willen aan 

ieder van ons laten horen, dat ze dat prachtige, dat je hart sneller doet 

slaan, ontdekt hebben. 

 

Vergevingsmoment: 
 
Greet: Samenleven is niet zo gemakkelijk, zelfs niet als je mekaar liefhebt. 
Maak je geen illusies, je zal jezelf en de ander nooit helemaal begrijpen. De 
ander zal dingen doen waarvan je denkt: "Hoe is het mogelijk?" Soms zal je 
voor jezelf een raadsel zijn en denken: "Hoe bestaat het dat ik zoiets doe?" 
Eerst draag je elkaar in enthousiasme en zonder zorgen, dan draag je 
elkaar en tenslotte moet je vechten voor je liefde. Na elk incident is er dan 
dat wel-willen maar niet-kunnen. Willen dromen, en met je neus op de 
realiteit worden gedrukt. Willen luidkeels roepen:"Ik hou van jou!" en de 
woorden niet over je lippen krijgen. Willen omhelzen en als een stuk hout 
naast de ander blijven zitten. Willen vergeven en toch zeggen:"Waarom 
heb je dat gedaan?" Heer, voor al die keren dat we de ander niet 
begrepen, voor al die keren dat we niet konden vergeven, vragen wij nu 
om vergeving. 

  



 

7 

Lied: 

‘Avond’ Boudewijn De Groot 

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken 

en te hopen dat je licht het doet. 

Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker 

want binnen is het warm en licht en goed. 

Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. 

Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen 

en ik ken je diepste angst. 

 

Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij. 

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof in jou en mij. 

 

En als je 's morgens opstaat ben ik bij je 

en misschien heb ik al thee gezet. 

En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen 

en als het regent gaan we terug in bed. 

Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd, 

ik zie het licht door de gordijnen en ik weet: 

het verleden geeft geen zekerheid. 

 

Want je kunt niets zeker weten... 

 

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker, 

een straatlantaarn buiten geeft wat licht. 

En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen, 

de stoelen staan te wachten op het ontbijt. 

En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing, 

de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. 

En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten, 

vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. 

 

Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn zonder jou. 

En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij. 

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof in jou en mij. 

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof in jou en mij. 

 

En je kunt niets zeker weten...  
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Openingsgebed: 

 

Priester: Truus en Pieter hebben elkaar leren kennen in Diepenbeek via de 

studentenvereniging ‘Kerberus’. Langzaam is de liefde tussen hen tot groei 

gekomen. 

Heer, zegen Truus en Pieter, en hun jawoord, 

opdat het geen woord zonder betekenis zou blijven, 

maar echt geluk mag brengen; 

dat zij elkaar niet insluiten, 

maar de ruimte geven om zichzelf te zijn. 

De ander willen vinden, 

is een voortdurende opdracht. 

De eigen persoon niet willen opgeven, 

is hierbij geen beperking. 

De beslissing tot wederzijdse verrijking 

is een uitdaging, vraagt een blijvende inzet. 

Laat ze geloven in het leven en in wat u ons leert 

Hoop, Geloof en vooral Liefde. 

Samen: Amen. 

Eerste lezing: 

Fragment uit het filosofische dierenboek: "Misschien wisten zij alles" van 
Toon Tellegen 

Luc: Op een ochtend klopte de mier al vroeg aan op de deur van de 
eekhoorn. 
… 
‘We moeten elkaar een tijdje niet zien,’ zei de mier. 
‘Waarom niet?’ voeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig 
als de mier zo maar langs kwam. Hij had zijn mond vol pap en keek de mier 
met grote ogen aan. 
‘Om erachter te komen of we elkaar zullen missen,’ zei de mier. 
‘Missen?’ 
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‘Missen. Je weet toch wel wat dat is?’ 
‘Nee,’ zei de eekhoorn. 
‘Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.’ 
‘Wat voel je dan?’ 
‘Ja, daar gaat het nou om.’ 
‘Dan zullen we elkaar missen,’ zei de eekhoorn verdrietig. 
‘Nee,’ zei de mier, ’want we kunnen elkaar ook vergeten.’ 
‘Vergeten! Jou?!’ riep de eekhoorn. 
‘Nou,’ zei de mier, ‘schreeuw maar niet zo hard.’ 
De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. 
‘Ik zal jou nooit vergeten,’ zei hij zacht. 
‘Nou ja,’ zei de mier. ‘Dat moeten we nog maar afwachten. Dag!’ 
En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van de 
beuk naar beneden zakken. 
De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. 
‘Mier,’ riep hij, ‘ik mis je!’ Zijn stem kaatste heen en weer tussen de 
bomen. 
‘Dat kan nu nog niet!’ zei de mier. ‘Ik ben nog niet eens weg!’ 
‘Maar toch is het zo!’ riep de eekhoorn. 
… 
De volgende middag hield hij het niet langer uit en ging de eekhoorn naar 
buiten. Maar hij had nog geen drie stappen gedaan of hij kwam de mier 
tegen, moe, bezweet, maar tevreden. 
‘Het klopt,’ zei de mier. ‘Ik mis jou ook. En ik ben je niet vergeten.’ 
‘Zie je wel,’ zei de eekhoorn. 
‘Ja,’ zei de mier. En met hun armen om elkaars schouders liepen zij naar de 
rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken. 
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Lied:  
 
‘Love is all around’ Wet Wet Wet 
 
I feel it in my fingers 

I feel it in my toes 

Love is all around me 

And so the feeling grows 

It's written on the wind 

It's everywhere I go 

So if you really love me 

Come on and let it show 

 

You know I love you I always will 

My mind's made up the way that I feel 

There's no beginning there'll be no end 

Cause on my love you can depend 

 

I see your face before me 

As I lay on my bed 

I kinda get to thinking 

Of all the things you said 

You gave your promise to me 

And I gave mine to you 

I need someone beside me 

In everything I do 

 

You know I love you I always will 

My mind's made up the way that I feel 

There's no beginning there'll be no end 

Cause on my love you can depend 

 

It's written in the wind it's everywhere I go 

So if you really love me come on and let it show 

Come on and let it show 

Come on and let it 

Come on and let it show 

 

Come on and let it 

Come on and let it 

Come on and let it show 
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Evangelie: 

We lezen uit het heilige evangelie volgens Matteüs: 

De schepper van hemel en aarde, van zon en maan, van bloemen, vogels 

en dieren, heeft de mens in het begin als man en vrouw gemaakt. Daarom 

zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan diegene 

die hij liefheeft. En die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet langer twee, 

maar één. De band die hen samenhoudt, de sterke band der liefde, laat dat 

een mens niet scheiden. (Matteüs 19,1-6) 

 

Homilie: 

 

Huwelijksinzegening: 

Truus en Pieter, het huwelijk is een belangrijke stap in het leven. Het heeft 
niks te maken met 'voor de schone schijn'. Het is iets veel dieper. Het heeft 
te maken met verbondenheid, met een leven lang zeggen: 'Jou geluk ligt 
me toch iets nader dan het mijne'. Het is niet moeilijk om getrouwd te zijn 
als al je verlangens worden vervuld maar het draait net om 'liefste' te 
blijven zeggen doorheen de vele tegenslagen die zich kunnen voordoen. 
Wanneer jullie hier vandaag 'ja' zeggen tegen elkaar, bedoel je daarmee: 
'Hier ben ik voor jou, met alles wat ik heb, met alles wat ik kan, met alles 
wat ik ben'. Ik wil me inzetten voor de meest boeiende opdracht die me 
ooit in mijn leven is gegeven, namelijk: 'Jou gelukkig maken'! Mag ik 
daarom, voor dat jullie aan die opdracht beginnen, de volgende vragen 
stellen:  

Zijn jullie uit vrije wil en met de volle instemming van je hart naar hier 
gekomen? 
Truus en Pieter: Ja, dat zijn we 
 
Zijn jullie bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw en in liefde voor 
elkaar te leven? 
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Truus en Pieter: Ja, wij zijn bereid 
 
Zijn jullie bereid om als vader en moeder het spoor te trekken voor jullie 
kinderen, om hen in jullie liefde te laten delen en ze in Zijn Geest op te 
voeden?  
Truus en Pieter: Ja, wij zijn bereid 
 
Mag ik jullie dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier voor jullie 
familie, en vrienden, voor God en voor deze gelovige gemeenschap jullie 
kostbare liefde bekend te maken door jullie trouwbelofte uit te spreken. 
  
Pieter: … 

Truus: …  

Kerkelijke bevestiging: 

Priester: Dit ja-woord dat jullie elkaar gegeven hebben, moge dit voor 
jullie beiden altijd opnieuw, een bron van geluk en levenskracht zijn. 
Jullie allen hier aanwezig neem ik tot getuigen van deze verbintenis, want 
wat God verbonden heeft, kan een mens niet scheiden. 

Zegening van de ringen: 

Priester: Trouwen… 
Een heerlijk woord met een boeiende opdracht. 
Het spreekt van ver-trouwen in elkaar. 
Het spreekt van trouw in vreugde en verdriet. 

Trouwen spreekt van handen, 
die elkaar vinden, blij geven, 
dankbaar ontvangen, 
van samen op weg gaan, dalen, klimmen, 
van samen werken, 
samen rusten, hand in hand. 
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Deze handen versieren zij vandaag 
met het teken van trouw, 
het teken van eindeloos geluk, 
waarvan het begin een diep mysterie is waarvan we hopen 
dat er nooit een einde aan komt… 

Heer, zegen deze ringen, 
die Truus en Pieter elkaar gaan geven, 
als teken van hun liefde en trouw. 

Pieter: Truus, draag deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 

Truus: Pieter, draag deze ring als teken van mijn liefde en trouw. 

Ondertekening huwelijksregister: 
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Lied: 

‘You‘re still the one’ Shania Twain 

Looks like we made it 

Look how far we've come my baby 

We might took the long way 

We knew we'd get there someday 

 

They said, "I bet they'll never make it" 

But just look at us holding on 

We're still together still going strong 

 

(You're still the one) 

You're still the one I run to 

The one that I belong to 

You're still the one I want for life 

(You're still the one) 

You're still the one that I love 

The only one I dream of 

You're still the one I kiss good night 

 

Ain't nothin' better 

We beat the odds together 

I'm glad we didn't listen 

Look at what we would be missin' 

 

They said, "I bet they'll never make it" 

But just look at us holding on 

We're still together still going strong 

 

(You're still the one) 

You're still the one I run to 

The one that I belong to 

You're still the one I want for life 

(You're still the one) 

You're still the one that I love 

The only one I dream of 

You're still the one I kiss good night 

 

(You're still the one) 

You're still the one I run to 

The one that I belong to 

You're still the one I want for life 

(You're still the one) 

You're still the one that I love 

The only one I dream of 

You're still the one I kiss good night 

 

I'm so glad we made it  

 Look how far we've come my baby... 
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Zegening van de huwelijkskaars: 

Priester: Hier vooraan op het altaar staat een kaars, jullie huwelijkskaars. 
Heer, zegen deze kaars zodat ze altijd licht en warmte mag brengen in het 
huis van Truus en Pieter. 

Truus en Pieter: aansteken van de huwelijkskaars 

Mieke: 
Als de zon schijnt 
hoef ik niet te branden. 
Maar als het donker wordt, 
als er storm in huis komt, 
steek me dan aan. 
Als er ruzie is, 
als je in stilte onder iets lijdt, 
steek me dan aan. 
Als je de eerste stap wilt zetten 
maar je weet niet hoe, 
als je omhelzen wilt en je armen worden stijf, 
steek me dan aan. 
Als je tot een gesprek wil komen 
maar geen worden vindt, 
steek men dan aan. 

Mijn vlammetje 
is een duidelijk teken in huis. 
Het spreekt de taal, 
die de andere dadelijk verstaat. 
Ik ben je huwelijkskaars. 
Ik hou van jullie beiden. 
Laat me branden als het moet 
en zo lang het moet, 
totdat jullie wang tegen wang 
mijn vlammetje kunnen doven. 
Dan zeg ik dankbaar: 
Tot de volgende keer. 
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Voorbeden: 

Priester: Liefde bestaat niet uit grote woorden, maar uit kleine dingen. 

Bidden wij met en voor elkaar, om een liefde die nooit verloren gaat. 

Lies: Laten we een lichtje branden … 

voor Truus en Pieter, 

dat zij gelukkig mogen zijn in hun leven samen; 

dat zij hun liefde voor elkaar tastbaar en voelbaar maken 

in duizend kleine dingen van elke dag: een glimlach, een bloem, een lief 

woordje, een verrassing, een dankbare omhelzing, … 

Dat zij nooit ophouden elkaar te bewonderen en te aanvaarden. 

Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

Elke: Laten we een lichtje branden … 

voor allen, die deze beide mensen tot hiertoe hebben geleid, 

grootgebracht en met vriendschap hebben omringd. Dat zij zich vandaag 

beloond mogen voelen voor de liefde, vriendschap en de zorg die zij aan 

hen hebben besteed. Laat die vriendschap zijn weg verder zetten, dat er 

altijd een hechte band mag blijven bestaan. 

Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

Kaat: Laten we een lichtje branden … 

voor de mama en papa van Truus die er vandaag jammer genoeg niet meer 

kunnen bij zijn maar die trots vanuit de hemel deze prachtige dag 

meevolgen, voor al degenen die ons te vroeg verlaten hebben, dat wij voor 

hen altijd een plaats in ons hart blijven bewaren. 

Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

Sam: Laten we een lichtje branden … 

voor iedereen hier vandaag aanwezig, dat iedereen iets van dit  gebeuren 

in zijn hart mee naar huis kan nemen en zo een stukje geluk kan proeven. 
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Samen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

Lied:  

‘Andante’ Steve Antony 

Offerande: 

Gebed over de gaven: 

Priester: Er zijn weinig dingen zo gezellig als samen aan tafel gaan in een 

huis dat een thuis is voor allen die wonen en er binnenkomen.  

Heer, ook vandaag willen we samen aan tafel gaan.  

Wij bidden voor Truus en Pieter, 

laat hen beseffen dat ze ‘broodnodig’ voor elkaar zijn om alles tot een 

goed einde te brengen. 

Dat hun huis een thuis van vrede, vrolijkheid en geluk mag zijn. 

Laten wij dan met Truus en Pieter het brood breken en van deze beker 

drinken en bidden dat zij hun leven voor elkaar voedzaam willen maken als 

brood en wijn. 

Dankgebed: 

Priester: Heer, laten wij U danken vandaag, voor wat wij voor elkaar 

betekenen, omdat wij elke dag opnieuw kunnen genieten van Uw 

schepping. Wij willen U ook dank zeggen voor Truus en Pieter die elkaar 

gevonden hebben en elkaar gelukkig willen maken. Dank U voor allen die 

hun levenspad reeds doorkruisten, allen die een steun voor hen mochten 

betekenen.  

Samen: Onze vader …  
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Huwelijkszegen: 

Priester: Heer, zegen deze twee jonge mensen, 

zegen hun handen, 

dat zij niets voor elkaar mogen verbergen, 

maar alles delen wat het leven hen biedt. 

Zegen hun ogen, 

dat zij elkaar stilzwijgend verstaan 

en oog hebben voor de mensen rondom hen. 

Zegen hun mond, 

dat zij woorden spreken van liefde, 

rechtvaardigheid en eerlijkheid. 

Zegen hun oren, 

dat ze stiltes begrijpen 

en luisteren naar elkaars hart. 

Vredeswens: 

Janne: Kom en zet je hart nu maar open. 

Kom en wens het iedereen: 

dat beetje blij zijn, 

dat beetje gelukkig zijn, 

dat beetje vrede.  

Vrede wens ik jou,dag na dag. 

Vrede wens ik jou,stap na stap. 

Vrede wens ik jou,in héél jouw hart! 

Communie: 

Priester: Truus, ontvang dit brood en deel het met Pieter zoals je elke dag 

het brood zult delen, in de Heer. 

Pieter, neem deze beker en deel hem met Truus zoals je elke dag de beker 

van vreugde en verdriet in de Heer zult delen. 
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Communieliedjes:  

 

‘Gabriel's oboe’ Ennio Morricone gebracht door Veerle Huskens (hobo) en 

Katleen Verreth (piano) 

 ‘Comptine d'un autre été: l'après-midi’ Yann Tiersen (filmmuziek: ‘Le 

Fabuleux Destin d'Amélie Poulain’) 

‘Romantic piano music’ Steve Antony 

 

Bezinning: 

Ann: Getrouwd, 

dat is met je hele wezen blij en arm, 

koud en moe zijn, 

groot en klein zijn, 

bij elkaar. 

Dat is, 

van top tot teen met huid en haar volop mens zijn, 

bij elkaar. 

Getrouwd, 

dat is zwijgend moe zijn- onbegrepen, 

niet in staat een weg te banen naar elkaar. 

Dat is vragend- plagend, lievend, gevend, stil maar- wachtend, 

 bij elkaar. 

Getrouwd, 

dat is getweeën groeiend 

als mensen 

ieder naar zijn aard. 

En daarin elkaar steeds weer boeien, jij bent mijn leven waard. 
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Slotgebed: 

Priester: God, het huwelijk is als een weg doorheen verschillende 
landschappen. Ze leidt langs rustige vlaktes, langs waaiende velden, maar 
ook langs moeilijke paden met gevaarlijke rotsen. Wees krachtig en een 
steun voor elkaar, zodat je de top van de bergen bereikt. Daar heerst een 
oase van liefde. Dit vragen wij u door Jezus, onze Heer. 

Zegen en zending: 

Priester: Kijken doe je met je ogen, 

zien met je hart, graag zien met heel je persoon. 

Mij rest alleen nog te zeggen: 

‘Maak er iets moois van!’ 

 Daartoe zegen ik U allen, 

de Vader, 

de Zoon 

en de Heilige Geest. 

Samen: Amen 

Dankjewel: 

- Ma en pa, Ann en Hugo, voor alle kleine en grote dingen die jullie 

voor ons deden en nog steeds doen. Dikke kus voor alles! 

- Broer en zus voor alle mooie momenten in onze jeugdjaren en voor 

het getuigen. 

- Pastoor Vandeweyer voor het inzegenen van ons huwelijk. 

- Katleen en Veerle voor de muziek tijdens onze huwelijksviering. 

- Iedereen die iets voorlas. 

- Familie, vrienden en kennissen voor jullie aanwezigheid. Het 

betekent heel veel voor ons dat jullie zich vandaag vrijmaakten om 

met ons mee te vieren. 
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Uittredelied: 
'Beautifull day' U2 
 
The heart is a bloom  
Shoots up through the stony ground  
There's no room  
No space to rent in this town  
 
You're out of luck  
And the reason that you had to care  
The traffic is stuck  
And you're not moving anywhere  
 
You thought you'd found a friend  
To take you out of this place  
Someone you could lend a hand  
In return for grace  
 
It's a beautiful day  
Sky falls, you feel like  
It's a beautiful day  
Don't let it get away  
 
You're on the road  
But you've got no destination  
You're in the mud  
In the maze of her imagination  
 
You love this town  
Even if that doesn't ring true  
You've been all over  
And it's been all over you  

 

It's a beautiful day  
Don't let it get away  
It's a beautiful day 

Touch me  
Take me to that other place  
Teach me  
I know I'm not a hopeless case  
 
See the world in green and 
blue  
See China right in front of you  
See the canyons broken by 
cloud  
See the tuna fleets clearing 
the sea out  
See the Bedouin fires at night  
See the oil fields at first light  
And see the bird with a leaf in 
her mouth  
After the flood all the colors 
came out  
 
It was a beautiful day  
Don't let it get away  
Beautiful day  
 
Touch me  
Take me to that other place  
Reach me  
I know I'm not a hopeless case  
 
What you don't have you 
don't need it now  
What you don't know you can 
feel it somehow  
What you don't have you 
don't need it now  
Don't need it now  
Was a beautiful day 
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Hoe laat je ook komt,  

wie je ook bent,  

je bent welkom! 

 

Al kom je morgen of vandaag,  

al was het reeds lang geleden  

dat we je nog zagen.  

Het doet er niet toe,  

je bent steeds welkom! 

 

Al kom je met een lach,  

of met een traan,  

heb je een reden of verhaal,  

of is het louter 'zomaar'.  

Je bent altijd welkom! 

 

Veel liefs 

 

Truus en Pieter 

 

 

 

 

  


